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14 april 2019 

Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, 

Amersfoort 



De viering begint bij droog weer in de tuin van de pastorie. Daar vindt de 

palmwijding plaats. Bij erg nat weer achterin de kerk. 

OPENINGSLIED 

Psalm 24

 

2. Wie is de mens die op zal gaan 

wie mag in ’s Heren stede staan? 

Die, met zichzelf in ’t reine, 

gunt God en mens het zijne. 

3. God staat met zegen aan zijn kant, 

legt hem zijn rechten in de hand 

en doet wie naar Hem vragen 

de naam van Jakob dragen. 

4. Gij poorten, heft uw hoofden hoog, 

laat onder uw verheven boog 

de Koning binnentreden 

die ginds komt aangereden! 

5. Wie is die Koning, vol van macht? 

De Heer, die door zijn sterke kracht 



en zijn triomf in ’t strijden 

de Godsstad komt verblijden! 

EVANGELIE BIJ DE PALMWIJDING 

Lucas 19, 29-40 

ZEGENING VAN DE PALMEN 

De voorganger zegt het aangegeven gebed, besprenkelt de palmtakken met 

wijwater en bewierookt ze. Hierna worden de palmtakken uitgereikt aan de 

gelovigen. Nadat de takken zijn uitgereikt, trekken allen in processie naar de kerk. 

De ikoondrager en de kinderen gaan voorop.  

De voorganger nodigt daartoe uit met de woorden:  

Laat ons voortgaan in vrede.  

Allen antwoorden: In de naam van de Heer. 

In de kerk loopt men door het middenpad naar de zitplaats. De kinderen vervolgen 

de processie naar de kinderkerk. 

Tijdens de processie wordt gezongen: 

Gezang 621 B 

 



 

 

2. ’t Volk van Juda langs de wegen  

zingt U bij uw intocht tegen: 

Hosanna, hosanna! 

Koning zijt Gij, die bevrijdt, 

die thans naar uw stede rijdt. 

 Refrein 

3. Niemand die vergeefs zal smeken, 

al het onrecht wilt Gij wreken. 

Hosanna, hosanna! 

Priester, koning en profeet, 

die men zoon van David heet! 

 Refrein 

4. Heden toont God zijn erbarmen 

aan de armsten van de armen. 

Hosanna, hosanna! 

’t Lastdier is de wank’le troon 



van de hoge koningszoon. 

 Refrein 

5. Palmen strooiden Abrams zonen: 

God komt in ons midden wonen! 

Hosanna, hosanna! 

Stad van God, verheerlijk Hem, 

Hij bevrijdt Jeruzalem! 

 Refrein 

6. Gods Gezalfde treedt thans binnen, 

’t eeuwig Godsrijk gaat beginnen. 

Hosanna, hosanna, 

zingt ook ons lied Hem ter eer 

met de Naam van God de Heer! 

 Refrein  

AFSLUITEND GEBED VOOR HET ALTAAR     

Hierna leggen allen hun palmtakken terzijde. 

INTROITUS   (koor) 
Gezang 476 
 

“De versmaadheid heeft mijn hart gebroken en mij zeer geschokt. Ik 
wachtte op één die meedogen hebben zou, maar er was niemand, één 
die mij zou troosten, doch ik vond er geen.”    Ps. 69,21 

GEBED VAN DE DAG  

EERSTE SCHRIFTLEZING: Jesaja 50, 4-7 

 

 

 

 

 

 



GEZONGEN SCHRIFTLEZING:  Filippenzen 2, 5-11 

 

  

 Amen. 

 



PASSIELEZING 

 

EVANGELIE: Lucas 22, 1 – 23, 56 Allen nemen de palmtak 

in de hand. 

De passielezing wordt afgewisseld met strofen van Gezang 186 (zie bijlage) 

Bij de woorden: “… leverde Jezus uit aan hun willekeur.” gaan allen staan. 

Bij de woorden: “… blies hij de laatste adem uit.” knielen allen enige ogenblikken in 

stilte. 

De passielezing wordt gevolgd door een stilte, waarna de laatste strofen van Gezang 
186 worden gezongen. 

In deze viering wordt er geen preek gehouden en wordt de geloofsbelijdenis niet 
uitgesproken. Ook de voorbeden en de vredegroet blijven achterwege.  

AANDRAGEN VAN DE GAVEN  

Terwijl de gaven van brood en wijn naar het altaar worden gebracht, wordt er 
gecollecteerd voor het Vastenoffer en wordt het volgende gezang gezongen: 



 

OPDRACHT VAN DE GAVEN 

Bid, zusters en broeders, dat onze offerande aanvaard mag worden door God, de 
almachtige Vader. 

De Heer neme de offerande aan uit uw handen, tot lof en eer van zijn Naam, 
tot heil van ons en van zijn gehele heilige kerk. 

Amen. 

GEBED OVER DE GAVEN  

 

 



EUCHARISTISCH GEBED (tonus ferialis)

  

De voorganger zegt of zingt het eerste deel van het eucharistisch gebed (prefatie 9). 

HEILIG 

 



 

 

De voorganger vervolgt het eucharistisch gebed.  

HET ONZE VADER 

HET BREKEN VAN HET BROOD  
LAM GODS (GESPROKEN) 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm u over ons. 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm u over ons. 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
geef ons de vrede. 

COMMUNIE 

Zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam. 

Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spreek slechts een 
woord en ik zal gezond worden. 



De beker van de zegening, die wij zegenen, 
geeft ons gemeenschap  
met het bloed van Christus.  
En het brood dat wij breken,  
geeft ons gemeenschap  
met het lichaam van Christus.  
Omdat het één brood is,  
vormen wij allen samen één lichaam,  
want allen hebben wij deel aan het ene brood. 
Ontvang dan van dit brood en van deze beker  
en de vrede van de Heer zij met u. 

GEZANG NA DE COMMUNIE  

 

 



5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem  
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
 vrede aan allen die uw naam verhogen: 
 heden hosanna, morgen kruisigt Hem! 

GEBED NA DE COMMUNIE 

BESLUIT  

     

ZEGEN 

Allen verlaten de kerk in stilte. 

De slotcollecte is bestemd voor het pastoraat van de kerk. 

Er is koffie en thee in de Joriszaal. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. 

 

Volgende vieringen in de Goede Week: 

Chrismamis (in de Gertrudiskathedraal te Utrecht)  
Woensdag 17 april, 19:30 uur, eucharistieviering.  

Het Paastriduüm: 

Witte Donderdag 
Donderdag 18 april, 19:00 uur (NB!) eucharistieviering.  

Goede Vrijdag 
Vrijdag 19 april, 19:30 uur, gebedsviering met kruisverering. 

Stille Zaterdag – Paaswake 
Zaterdag 20 april, 21:00 uur, eucharistieviering.  

Hoogfeest van Pasen 
Zondag 21 april, 10:00 uur, eucharistieviering. 


